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Vertelling 4–7 jaar

Bloemen in de woestijn
Vroeger was er een park.
Je kon zitten in de schaduw en kijken naar de bloemen.
Maar nu is het een dorre boel.
Dat komt doordat er oorlog is. 
Soldaten hebben met stampende laarzen door het park gelopen.
De bloemen zijn vertrapt.
Niemand zit meer in de schaduw van de bomen.
Sommige mensen zijn huilend weggegaan uit de stad.
Anderen zijn weggedoken in een hoekje.
Ze wachten tot het voorbij is.
Het is niet fijn meer in het park;
en het is ook niet fijn in het land.
Het hele land lijkt wel een woestijn. 
Een dorre, droge, kale woestijn.

Kijk: Daar komt Jesaja, de profeet. Hij vertelt over God.
‘Mensen, luister!’ roept Jesaja.
‘Nu gaat het niet goed in het land. Maar op een dag wordt alles anders.
Er gaan bloemen bloeien in de woestijn.
De mensen zullen niet meer trillen van angst,
ze zullen niet meer verdrietig zijn.
Want God komt hen helpen.
Dan wordt alles goed. 
Blinde mensen zullen het zien, dove mensen zullen het horen.
Wie nu niet kan lopen, zal dan huppelen van blijdschap.
Wie nu niet kan praten, zal een lied zingen van vreugde.

 Jesaja wijst naar het park.
‘Hier zullen weer mensen zitten, in de schaduw van de bomen.
Ze vlechten een koord van bloemen.
Iedereen die huilend wegging uit de stad,
komt lachend terug.
Dat gaat echt gebeuren!’

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wat is er aan de hand in
het land van Jesaja? Wat vertelt Jesaja
aan de mensen?

Ben jij weleens verdrietig? Wat is er dan voor
nodig om jou weer vrolijk te maken?

p
Spel: ‘Iedereen die huilend wegging,
komt lachend terug,’ vertelt Jesaja. Hoe
ziet dat eruit? Op de website vind je een

muziekfragment dat eerst droevig is en daarna
vrolijk.
Op de droevige muziek lopen de kinderen
droevig van de ene kant van de ruimte naar de
andere. Op de vrolijke muziek lopen ze vrolijk
terug.

s
Creatief: Teken een park met
bloemen en bomen. Van zo’n park
word je vrolijk!

Tip: Gebruik een zandtafel en breng hem tot
leven met gekleurde ‘bloemen’.

Vertellen
Zie je het voor je?

Jesaja 35:1-10 14 december 2025
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